
Als je moe bent, als je oud bent, als je rillerig en miezerig en koud bent  

Als je een man weer met een juffrouw op de Pier zit, als de echtelijke liefde je tot hier zit  

Als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning, als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning  

Als er sneeuw is, als er mist is, als het ijzelt en je minnaar een sadist is 

Als dat allemaal je lot is en je vraagt of er een God is?  

Sla dan woedend met de deuren, ga je cocktaildress verscheuren, maar niet zeuren!  

 

Huil in je bed, bijt in je laken, vloek tegen iedereen, schreeuw van de daken  

maar zeur niet, zeur niet, zeur niet  

Trap om je heen, wees nooit een dame en gooi het theeservies dwars door de ramen 

maar zeur niet, zeur niet, zeur niet  

Neem een grote schaar en knip in het velours, scheld de vrouw van de notaris uit voor hoer  

Doe dat allemaal maak een grof schandaal: maar zeur niet, zeur niet, zeur niet  

 

Als je down bent, als je ziek bent, als je kromgetrokken van de reumatiek bent  

Als de regen door het dak lekt op de grond en je zeven kinders hebben rooie hond  

En geen stukje eten in de frigidaire en de muizen vallen morsdood in de serre  

Als je Austin op een paal botst, als de kat weer op het mat van het portaal kotst  

Als je arm bent als een kerkmuis, moet gaan dweilen en in een werkhuis  

Ja, dat alles kan gebeuren, zelfs in technicolourkleuren: ga niet zeuren!  

 

Spring in de gracht of knip je haar af, duw ouwe dametjes van 't trottoir af  

Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet  

Ga judo leren, ga striptease dansen schiet je revolver leeg op Pierre Jansen*  

Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet  

Ga naar het postkantoor en spuug door het loket, krijg een hartaanval of ga desnoods naar bed met 

de kardinaal: doe dat allemaal, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet 

 

Raak aan de drank, haat al je vrindje, breek in bij Luns, pik al z'n lintjes  

Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet  

Ransel je kind, knijp je parkietje Zeg tot de generaal: "U bent een mietje"  

Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet  

 

Tjongejongejonge wat een toon Tjongejongejonge niet gewoon! 

 Doe dat allemaal met een kannibaal Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet! 

*Pierre Janssen was een kunstcriticus in de jaren ’60 en heeft zich negatief uitgelaten over Annie 

M.G. Schmidt 


