
Er was eens een koning die drie dochters had.  

Op een dag vroeg hij zijn dochters hoeveel ze van hem hielden. 

De oudste dochter zei: “Ik hou zoveel van u als van goud”. 

Dat vond de koning een mooie vergelijking.  

Ook het antwoord van de tweede dochter beviel hem: “Ik hou zoveel van u als van zilver”.  

De jongste dochter gaf als antwoord: “Ik houd zoveel veel van u als van zout. 

Maar dat beviel de koning allerminst. 

Hij werd boos omdat zijn dochter in zijn beleving niet genoeg van hem hield, zout was 

immers een waardeloos iets. 

De jongste dochter werd uit het paleis verbannen, ze kreeg alleen een zakje zout mee. 

 

De dochter werd in het bos opgevangen door een oude 

vrouw, die al een bed voor haar klaar had staan.  

Die nacht werd een grote zout-karavaan overvallen en 

kwam niet op de plaats van bestemming: de grote stad 

waar het paleis van de koning stond. 

Na een aantal weken was het zout in het paleis op. 

De koning dacht dat hij wel zout zou kunnen ruilen tegen 

zilver en goud, maar dat was een akelige misrekening. 

Bijna niemand had zout en als iemand het wel had wilde 

hij het niet ruilen voor zilver of goud, zout was veel kostbaarder. 

 

De koning zag nu de waarde in van het zout en begreep nu pas hoeveel zijn jongste dochter, 

die hij nota bene had weggestuurd, van hem had gehouden. 

Hij kreeg wroeging over zijn harteloze optreden en zag nu de waarde in van zout. 

Zoveel had zijn dochter dus van hem gehouden…….. 

Toen meldde zich bij een paleispoort een meisje met een zakje zout. 

Het was de jongste prinses, die door haar vader liefdevol in de armen werd gesloten.  


