COMMENTAAR
Wrede vooruitgang

Hoeveel majeure technologische ontwikkelingen zal een inwoner
van Nederland tussen pak hem beet 1325 en 1415 hebben meege-
maaki? Om een oude retorische truc van een gevierd Nederlands
politicus te parafraseren: Noem er eens drie. Twee? Okay, één dan?
Een snelle zoektocht op internet leidt tot nul resultaten. De uitvin-
ding van de boekdrukkunst, een revolutie natuurlijk, maar des-
tijds voor het merendeels ongeletterde volk een onzichtbare,
komt nog het dichiste bij. Maar dat was pas rond 1450.

Hoe anders is het voor iemand die anno 2015 90 jaar oud gewor-
den is. Die heeft van jongs af aan weliswaar trein en telegraaf
gekend, maar zelf meegemaakt hoe telefoon en auto gemeengoed
werden. Langzaam, want tot in de jaren zestig was het in Neder-
land zelfs geen vanzelfsprekendheid dat je dorp was aangesloten
op de waterleiding. De huidige generatie ouderen heeft een vloed
aan innovaties voorbij zien komen die ze begrijpelijkerwijs lang
niet meer allemaal kan volgen.

Helemaal als het gaat om de wereld van computers, smartphones
en social media. Wie in 1935 geboren werd, dus in 2000 vaak al
gepensioneerd was, heeft er vaak geen belangstelling meer voor.
Heeft bovendien de prikkels die van een werkvloer uit kunnen
gaan om up to date te blijven gemist. Mag het ook, als je behoorde
tot de generatie die Nederland uit het slop hielp na de Tweede
Wereldoorlog?

Bij veel ouderen heerst groot verdriet over de zekerheden, hun
vertrouwde procedures, die ze tegenwoordig moeten missen. Of,
als ze er nog wel zijn, extra moeten betalen. Zoals bankafschriften
op papier. Een balie, waar iemand je te woord staat. Een telefoon-
nummer waar een écht mens, behulpzaam opneemt. Omdat deze
generatie net de boot gemist heeft van smartphone, google of de
app waarmee je kunt bankieren. Ze ertoe verplichten werkt niet.
Het is kortzichtig en onnodig wreed. De wereld gaat te snel.
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