
Damals wollt’ich erwachsen sein 
 
Vor ein paar alten Fotos sitz' ich nun seit Stunden 
Ich habe ein Stückchen Erinnerung gefunden 
Unser Lieblung im Garten, so stehts drauf zu lesen 
Es ist an meinem fünften Geburtstag gewesen 
Die Mundharmonika hab' ich damals bekommen 
Und Vater hat mich mit in den Zirkus genommen 
Dass ich Lokführer werde, hatte ich längst entschieden 
Von den Träumen sind mir nur die Schranken geblieben 
 
Damals wollt' ich erwachsen sein, Ich weiß das noch wie heut' 
Wenn mich das Leben traurig macht Träum' ich von dieser Zeit 
 
Das Beten war so einfach, es gab gar keine Zweifel 
Der liebe Gott war oben und ganz unten der Teufel 
Die Uhr an der Wand hing für mich da zur Zierde 
Ich ahnte nicht, dass sie einmal so wichtig sein würde 
Die Schmetterlinge waren viel bunter als heute 
Und der Tod war nur etwas für ganz alte Leute 
Den Globus auf dem Schreibtisch seh' ich heut' noch stehen 
Ich konnte mit zwei Fingern die Welt einfach drehen 
 
Damals …….  
 
So Worte wie 'Heimweh' brauchte ich nicht zu kennen 
Ich brauchte nur abends nach Hause zu rennen 
Mit zerrissenen Hosen und aufgeschlagenen Knien 
Die Mutter hat geschimpft und denn hat sie's verziehen 
Für mein Knie und für alle Wehwehchen hat's eben bei ihr immer die richtige 
Salbe gegeben 
War ich wirklich mal traurig und mir kamen die Tränen 
Als Kind darf man weinen und braucht sich nicht zu schämen 
 
Damals …..  
 

Foto van vroeger 
 
Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden 
Maar als ik blijf kijken dan wordt het weer heden 
Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag 
De kamer vol slingers, ’t cadeau dat al klaar lag 
Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen 
Heb ik ’s middags nog mee naar het circus genomen 
En brandweerman worden was het doel van het leven 
Die dromen zijn over, ’t gevoel is gebleven 

 
Diep in m’n hart verlang ik vaak naar dat kind terug 
Kinderen willen groot zijn, nou dat gaat vlug 
Als me het leven tegenzit, denk ik aan die tijd 
Al werd ik nooit die brandweerman, raakte het kind niet kwijt 
 
Toen leek alles zo simpel, geen zorgen geen twijfel 
Van God kwam het goede en het kwaad van de duivel 
De klok aan de muur hing daar puur voor het mooie 
Ik had alle tijd in de buurt rond te schooien 
Een zee was een slootje, m’n klomp was een bootje 
En de dood was zoiets als de poes van m’n grootje 
De wereld was niet groter dan de globe van vader 
Ik kon hem met m’n pink om z’n as laten draaien 
 
Diep in m’n hart verlang ik vaak naar dat kind terug 
Kinderen willen groot zijn, nou dat gaat vlug 
Als me het leven tegenzit, denk ik aan die tijd 
Al werd ik nooit die kapitein, raakte het kind niet kwijt 
 
Alleen zijn of eenzaam hoe kon ik dat kennen 
Ik hoefde alleen maar naar huis toe te rennen 
Met een gat in m’n kop en m’n broek vol met scheuren 
Mijn moeder was thuis dus wat kon me gebeuren 
Als me het leven tegenzit, denk ik aan die tijd 
Al werd ik nooit een Ivanhoe, ‘k raakte het kind niet kwijt 
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