
D’ ELTERBULT 

Mouder, wat hoelt daor 

Döt dat de wind? 

Jao, gao mor rustig 

Slaopen mien kind 

Mouder, wel laacht daor 

Zo haard boeten deur 

Dat döt de wind, leivie, 

Slaopen gaon, heur! 

’t Wichie gaait slaopen, 

Mor mouder is bang. 

Heurt ze in boeten 

neit dudelk gezang? 

As ’t waait zo as nou 

En ’t is duuster maon, 

Dan zul ze niet graog 

Naor boeten in gaon. 

Dan daansen de heksen 

Goelend daor om 

De Elterbult over 

Aal hin en weerom. 

Tipdouken grauw 

As de kleur van de naacht 

Waaien heur nao. 

Ein heks holdt de waacht 

En kik dan een minsk 

Naaisgierig om d’houk, 

Dan krig e in zien ogen 

Een klap met zo’n douk 

Blind tot zien dood 

Mout e ’t leven deur gaon 

Dat hebben in ein naacht 

Hom de heksen an daon 

Mouder, wel reert daor? 

Is ’t boeten aal licht? 

Nee, kind, ’t is nog duuster, 

Dou dien ogies mor dicht. 


